Aan inkeer en omkeer toe

Peer Verhoeven

Het komt me voor dat de Westerse wereld geleidelijk begint in te zien dat mens
en samenleving - kerk en staat, iedereen, van wat voor kleur of geur ook - in-

middels aan een diepgaande bezinning en radicale omkeer toe is. ‘Er is een cul-

tuurverandering nodig. We moeten proberen opnieuw verbindingen te leggen,
zowel horizontaal als verticaal’, schrijft dr. Herma Wijffels-van der Weide (In
naam van de natuur, 2009). Onthechten, onthaasten, ontspullen, loslaten en
vasten worden in groeiende mate erkend als eisen van leven en samenleven.

Begroeting

Zoveel houdt ons bezig;
zoveel lopen we na en tot
zoveel verplichten we ons.

Zoveel platvloers bekoort ons
zoveel begeerlijks houdt ons bezig
zoveel overdaad belaagt ons.

Zoveel verblindt ons,
zoveel overstemt de stilte
zoveel verstoort de rust.

Zoveel vervreemdt ons
van onszelf en van zin
en ziel in ons bestaan.

Daarom een uurtje samen hier
en ons richten op wie we zijn,
op hoe bedoeld, waartoe bestemd.

Gij en wij

Gij ons ver te boven
en toch één met ons,
in ons aanwezig -

dat allen U zien ook in mij;
dat ik U een weg bereid

en dankbaar denk aan alles
wat me is gegeven -

dat de nood van anderen
me niet ontgaat en

dat Gij mij bewaart

in Uw liefde zoals Gij wilt

dat ik allen opneem in mijn liefde.
(Naar Dag Hammarskjold)

Gebeden

Bid om een gemeenschap

van mensen die omzien naar
elkaar, lach en traan delen,
instaan voor minnetjes en teer.

Bid om een gemeenschap

van mensen die het gegeven ritme
van leven en natuur respecteren
en dit samen met allen vieren.

Bid om een gemeenschap

Begroeting in de Vasten

Als je iets weggeeft, loop daar dan
niet mee te koop. Laat je linkerhand
niet weten wat je rechter doet. -

als je bidt doe dat dan niet voor het
oog van het volk. Ga naar binnen en bid
tot de Vader die in het verborgene is -

als je vast, zet dan geen uitgestreken
gezicht en loop er niet bij als een armoed-
zaaier. Lach en maak je op ...

Opzichtig hoeft niet en toch moeten
onthechten, onthaasten en ontspullen
niet achter de voordeur blijven, maar

zo nu en dan het openbare leven kleuren.

Bezinning

Let ‘ns minder op maten en baten
en mé¢ér op hart en ziel.

Let 'ns minder op wat 'n ander heeft
en méér op wie jezelf bént.

Let 'ns minder op wat je mist
en méér op wat je wordt gegund.
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Dieper

Vertrouwen in het leven
vraagt om een vastere grond
dan kennen en kunnen.

Normen en waarden
vragen om meer basis
dan nut en fatsoen.

Bezieling vraagt om
een dieper motief dan
voordeel en eigen idee.

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd die hun hart
tegenover wie of wat dan ook
eerlijk en open luchten.
Mensen die uitkomen voor wat
hen echt aan het hart gaat.

Mensen gevraagd die, geletterd
of ongeletterd, zelf hun koers
bepalen, tegen stroom op durven.
Mensen die hun geweten

niet uit handen geven.

Mensen gevraagd die

niet slaafs gehoorzamen of
‘wijselijk’ hun mond houden,
niet alles op z’n beloop laten.
Mensen van hoog tot laag die
geen stampij maken maar doen.

Ik denk dat ...

met de cultus de cultuur en met
de cultuur de cultus geweld lijdt.

van mensen die van zaak en vermaak
geen afgod maken en beseffen
dat er méér is dan hier en nu.

Illustratie: St. Martin de Crau (Frankrijk) aquarel 1982 van Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te
St. Michielsgestel
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